
Arm zijn in het hart
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We worden opgeroepen om gelijkvormig te worden aan Jezus, 
die “arm is geworden, terwijl Hij rijk was” (2 Korintiërs 8, 9).

Het is zo vaak de heiligheid “van de deur hiernaast”: ouders die 
met zoveel liefde hun kinderen grootbrengen, mannen en 
vrouwen die werken om brood naar huis te brengen, de heiligheid 
van zieken, van oudere religieuzen die blijven glimlachen.

Paus Franciscus ‘Gaudete et exsultate: Over de roeping tot 
heiligheid in de wereld van vandaag’, nr. 68 & 7. 

Dit is een uitgave van katholiekleven.nl en het Centrum voor Parochiespiritualiteit. 
Ga naar parochiespiritualiteit.org voor clips en ander praktisch materiaal.


