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Op weg naar Kerstmis vertellen de 
Nederlandse bisschoppen over de kerst-
stal en de figuren daarin. Al 800 jaar laat 
de kerststal zien wat er gebeurde bij de 
geboorte van Jezus. De kerststal brengt 
jong en oud dichter bij het mysterie van 
de geboorte van Gods Zoon.

De kerstvideo’s van de bisschoppen 
brengen de figuren van de kerststal één 
voor één tot leven. Vanaf 17 december 
komt elke dag een nieuwe video online. 

Scan of tik op de QR-code per dag.  
Of abonneer je op de playlist: je krijgt 
dan automatisch bericht via YouTube.

Abonneer 
je op de 
playlist

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVlgk6hpsQ95ZYkfzDq2nkLd_rjKKMxcQ


Zondag 17 december

Mgr. Van den Hende
Bisdom Rotterdam

De stal

https://youtu.be/ULihloMh01A


Maandag 18 december

Mgr. Van den Hout
Bisdom Groningen-Leeuwarden

De os 
en ezel

https://youtu.be/2yUOMo9ELU4


Dinsdag 19 december

Mgr. De Korte
Bisdom ’s-Hertogenbosch

De herders

https://youtu.be/qY469HTxJL4


Woensdag 20 december

Mgr. De Jong
Legerordinariaat

De drie 
wijzen

https://youtu.be/B45ZeMSb9QQ


Donderdag 21 december

Mgr. Maessen
Bisdom Roermond 
(diocesaan administrator)

De engel

https://youtu.be/l2-UUCNix4A


Vrijdag 22 december

Kardinaal Eijk
Aartsbisdom Utrecht 

H. Jozef

https://youtu.be/wV7P6pyig1s


Zaterdag 23 december

Mgr. Hendriks
Bisdom Haarlem-
Amsterdam

H. Maria

https://youtu.be/eAHMl2QPa7Y


Zondag 24 december

Mgr. Liesen
Bisdom Breda

Het Kind

https://youtu.be/jpEOHhrvYUw


De kerststal
Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat 
de heilige Franciscus van Assisi het initiatief nam tot de 
eerste kerststal. Hij vroeg daarvoor hulp aan een man  
die Giovanni heette. De heilige Franciscus zei tegen hem:  
“Ik wil de herinnering vieren van het Kind dat in Bethlehem 
is geboren en ik wil zien wat Hij leed als weerloos kind, 
hoe Hij in de kribbe werd gewiegd en hoe Hij op stro werd 
gelegd te midden van de os en de ezel.”

Zo begon het. Een kerststal met een os en een ezel bij de 
kribbe. Tegenwoordig zien we ook Maria en Jozef in de 
kerststal, de herders met hun schapen, de drie wijzen uit 
het oosten en de engelen.

Net als de heilige Franciscus kunnen wij zien en meemaken
wat er gebeurde bij de geboorte van Jezus. De kerststal 
maakt ons deelgenoot van het evangelie. “Vanaf onze  
kindertijd en in elke fase van ons leven”, zegt paus Franciscus,  
“leert de kerststal ons Jezus te aanschouwen, Gods liefde 
voor ons te ervaren, te voelen en te geloven dat God bij ons 
is en dat wij bij Hem zijn.”

Foto’s: katholiekleven.nl, kerststal St. Anna kerk ’s-Hertogenbosch

Vier Kerstmis in de parochie.  
Kijk op Vier.nu Kerstmis voor tips.

https://www.vier.nu/



